
 MAANDBLAD 

Zoelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
September - oktober 2023 

 
Oud Papier 
9 september 

14 oktober 
 

Kopij inleveren 
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ALGEMENE GEGEVENS 

PROTESTANTSE GEMEENTE te LINGESTREEK, KERN ZOELEN 
 

Pastoraat: 

Predikant: Everdien Hagen, tel.0344-681500, e-mail:domineehagen@pglingestreek.nl 

Kerkelijk werker: Sandra Schelling, tel. 06-15460673  

Kerkenraad: 

Voorzitter: Dhr. J. van Zetten, Huisgardsesteeg 10, 4011JX ZOELEN,   

tel. 06-23806135, e-mail: voorzitter@pglingestreek.nl 

Scriba: Mevr. Dorien Rots, Buitenhuizenpoort 1, 4116CA BUREN,  

e-mail: scriba@pglingestreek.nl 

Kerkrentmeester: Dhr. W.B. Lassche, Weth. v.d. Burgstraat 9, 4011BG ZOELEN,  

tel. 0344-682356, e-mail: willem.lassche@gmail.com 

Diaconie: Mevr. J. Vink, Jeudestraat 58a, 4011GM ZOELEN, tel. 0344-681307 

Plaatselijk coördinator kernraad:  

J. de Koning, Langesteeg 7, 4011JS ZOELEN, tel. 06-40411151,  

e-mail: joldekoning@ziggo.nl 

Völckerfonds: 

dhr. W.B. Lassche, Weth. v.d. Burgstraat 9, 4011BG ZOELEN, tel. 0344-682356 

Onderhoudsfonds voor de Stefanuskerk: onderhoudsfondskerkzoelen@gmail.com 

voorzitter: P. de Fijter, Kerkstraat 24, 4011 EM Zoelen, tel. 0344-681326 

Opgave bloemengroet: 

Mevr. Ria Hol, Achterstraat 12, 4011EP ZOELEN, e-mail: riaholkortekaas@gmail.com 

Collectebonnen: 

Collectebonnen per vel € 40,00, € 80,00 en € 200,00 (voor bonnen van € 1,00,  

€ 2,00 en € 5,00) Bestellen door overschrijving op bankrekeningnummer:  

NL95 ABNA 0122 7297 49 t.n.v. PG te Lingestreek, daarna berichtje naar  

mevr. T. van Zetten, tel. 0641080011, email: tonnyvanzetten61@hotmail.com 

Kopij maandblad (let op: alleen aanleveren bij Ed Snijders): 

dhr. E. Snijders, Uiterdijk 56, 4011EW ZOELEN, tel. 0344-681482,  

e-mail: e.snijders99@upcmail.nl 

Kopij de Kerk Roept: 

Mevr. C.M. van der Scheer, Zoelensestraatje 5, 4011LT ZOELEN, tel. 0344-692707,  

e-mail: cvdscheer@gmail.com 

Rommelmarkt: e-mail: rommelmarktzoelen@gmail.com 

Voorzitter: Dhr. J. Nijhoff, Uiterdijk 28, 4011EV ZOELEN 

Verhuur en gebruik van de kerk:  

Mevr. J. Vink, Jeudestraat 58a, 4011GM ZOELEN, 0344-681307 of 06-45683351 

Begraafplaats: P. de Fijter, Kerkstraat 24, 4011 EM Zoelen, tel. 0344-681326 

Bank & Giro  

Kerkrentmeesters:  

 kerkbalans  IBAN nr. NL61 INGB 0000 9454 48  

 maandblad  IBAN nr. NL50 INGB 0004 2476 23  

 collectebonnen IBAN nr. NL95 ABNA 0122 7297 49 

Diakonie:    IBAN nr. NL86 INGB 0000 9451 92  

Onderhoudsfonds: IBAN nr. NL63 RABO 0362 9777 71 

  



KERKDIENSTEN 
Alle diensten vanuit ZOELEN worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 

 
 

Zondag 10 september – 10.00 uur in ZOELEN 

Voorganger: Ds. L.C. de Borst uit Zierikzee 

Organist: Ton van Leerdam 

Collecten: Egerlöwe (ouderen Hongarije), kerk, onderhoudsfonds 

 

Zondag 17 september – 10.00 uur in ZOELEN  

Voorganger: Ds. Everdien Hagen       

Organist: Cees Meijering       

Collecten: KIA Werelddiaconaat (Myanmar), kerk, kerk 

 

Streekdienst  

  

Zondag 24 september – 10.00 uur in ZOELEN 

Voorganger: Ds. C.L. de Rooij uit Rotterdam 

Organist: Cees Meijering 

Collecten: KIA Zending Syrië, kerk, kerk 

 

 

Zondag 1 oktober – 10.00 uur in BUREN 

Voorganger: Drs. Scarlett Lerrick- Zegwaard uit Erichem 

 

Streekdienst 

Zondag 8 oktober – 10.00 uur in ZOELEN 

Voorganger: Ds. H. Overdijk uit Ommeren 

Organist: Cees Meijering 

Collecten: Dovenpastoraat, kerk, onderhoudsfonds 

 

 

Zondag 15 oktober – 10.00 uur in Kerk-Avezaath  

Voorganger: Ds. Eeverdien Hagen 

 

Streekdienst 

Zondag 22 oktober – 10.00 uur in ZOELEN 

Voorganger: Ds. Leon Bal uit Veenendaal 

Organist: Piet van de Wege 

Collecten: Actie Schoenendoos, kerk, kerk 

 

 

Zondag 29 oktober – 10.00 uur in ZOELEN  

Voorganger: Ds. Everdien Hagen 

Organist: Cees Meijerting 

Collecten: KIA Werelddiaconaat Indonesië, kerk, kerk 

 

Kleine 

Streekdienst 

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kopij voor het volgende maandblad:   

Inleveren: maandag 9 oktober 

Verschijnt: dinsdag 24 oktober 

Periode: 29 oktober - 17 december 2023 
 

Kopij inleveren: e.snijders99@upcmail.nl 
 

De kopij kan ook getypt of duidelijk handgeschreven ingeleverd worden 
bij: Ed Snijders, Uiterdijk 56, Zoelen, tel. 0344-681482 

 

 

Kopij voor de volgende ‘Kerk Roept’:  

Inleveren: dinsdag 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober 

Bij: Corrie van der Scheer, e-mail: cvdscheer@gmail.com 
 

 

Oud Papier: zaterdag 9 september, 14 oktober 2023 

Dit is de tweede zaterdag van de maand 
 

 

SOFIETJE 

 

Het talent dat ik bezit, is Gods gave aan mij; 

wat ik met dat talent doe, is mijn gave aan God.  

 

… iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, …  

(1 Kor. 7: 7) 

 

Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden  

van de gave die God je schonk  

(2 Tim. 1: 6) 

 



MEDITATIE 
 

(on)Zekerheid 
 

Als u of jij dit leest is de zomervakantie weer voorbij. Kinderen waren vrij. 

Gezinnen konden uitrusten van het gewone leven. Op vakantie gaan of gewoon 

thuis genieten van rust zonder verplichtingen. We hadden ons verheugd op een 

zonnige vakantie, maar helaas hadden we regen en kou. Op andere plaatsen 

was het wel warm en zonnig. In enkele gebieden te warm. En sommige 

vakanties vielen letterlijk in het water. 

Tijdens het leven kunnen er meer momenten zijn waarbij plannen gewijzigd of 

de verwachting bijgesteld moet worden. 

Een bijbels voorbeeld is Job. Hij is een rijk man met veel vee en een groot 

gezin. De satan denkt dat Job in God gelooft omdat hij zo rijk is. Daarom 

vraagt hij aan God om Job op de proef te stellen door hem alles kwijt te laten 

raken. Ondanks dat Job alles kwijtraakt, blijft hij in gesprek met God en ziet 

Gods grootheid in de schepping. Het plan van satan mislukt en uiteindelijk leeft 

Job nog heel lang en gelukkig.  

Veel aardse zekerheden zijn niet blijvend. 

Het is goed om in alle onzekerheid op 

God te vertrouwen en je wellicht een 

beetje minder druk te maken over 

alledaagse dingetjes en tegenvallers, met 

het oog op de eeuwigheid. Probeer te 

genieten van kleine en grote 

geluksmomenten om moed te houden in 

moeilijkere tijden. God heeft het beste 

met ons voor. Nu, en in de toekomst! 

 

Tineke Buitenweg 

 

 

  
 

Völckerfonds Zoelen 

 

Ondersteunt bij jubilea van verenigingen en clubs. 

Hebt u er al aan gedacht subsidie aan te vragen? 

 

Neem contact op met: Willem Lassche 

Wethouder v/d Burgstraat 9 
4011 GB Zoelen 

 



PASTORALIA 
 

Verhuizing en afscheid 
Op zondag 23 juli bezochten Henk en Diny Nab voor het laatst als 

gemeenteleden de dienst in de hun zo vertrouwde Stefanuskerk. Vele tientallen 

jaren zaten ze op hun vaste plekje in de hoek van de derde bank tussen de 

preekstoel en het orgel. Zo trouw en vertrouwd dat dat de gastpredikant van 

deze dienst, ds. Dick van der Wel, was opgevallen: Wie zijn die oudere heer en 

mevrouw die daar altijd zitten? vroeg hij mij eens.  

Dat zijn Henk en Diny Nab, “lieve mensen”, zoals iemand hen noemde, die zich 

nauw betrokken voelen bij het wel en wee van Christus’ Kerk en in zijn 

Gemeente ook daadwerkelijk hun handen uit de mouwen steken. Henk: vele 

jaren als voorzitter van de kerkenraad, ook tijdens de grote restauratie in de 

jaren ’80, vervolgens tot voor kort financieel administrateur van het college van 

Kerkrentmeesters en van de Diaconie; Diny als een sturende en 

ondersteunende kracht achter hem. Ooit zijn zij vanuit Veenendaal in Zoelen 

komen wonen aan de Hogestraat en later tweemaal verhuisd binnen Tiel. Door 

de visuele handicap van Diny zijn ze nu m.o.m. gedwongen maatregelen voor 

de toekomst te treffen. Op zeer voorspoedige wijze werd het pad daartoe 

geëffend: binnen de kortste tijd werd hun een woning aangeboden op het 

terrein van Het Schild in Wolfheze en verkochten zij hun appartement aan de 

Maurikstraat in Tiel. Eens samen begonnen als gemeenteleden van de kerk in 

Doorwerth, zullen ze nu terugkeren in de schoot van diezelfde kerk. In de 

kerkdienst op 23 juli hebbend ds. Dick van der Wel en kkr voorzitter Johan van 

Zetten ruim aandacht geschonken aan het afscheid van Henk en Diny. Het was 

of de verkondiging n.a.v. Psalm 121 voor hen speciaal was geschreven: Mijn 

hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. Een psalm die  

wonderlijk mooi aansluit aan hun trouwtekst uit Exodus 33: Zal Ik dan met u 

meegaan om u gerust te stellen? We weten dat ze met veel pijn in hun hart 

afscheid nemen van de Zoelense gemeenschap, maar datzelfde geldt voor ons 

die zij achterlaten. Een kleine troost: Bij iedere 

kerkgang naar onze Stefanuskerk worden we 

begroet door “Diny”, de prachtige hortensia naast 

de ingang, die zij ons schonk ter gelegenheid van 

haar 80ste verjaardag. 
 

Ed Snijders 
 

Adres Henk en Diny Nab:  

Wolfhezerweg 103 14 

6874 AD Wolfheze 

  



Huwelijksjubileum 
 

2 augustus was het een bijzondere dag aan de Uiterdijk in Zoelen. Daar waren 

Jan en Lies Arisse maar liefst 65 jaar getrouwd. Wij willen hen dan ook 

namens onze protestantse gemeente van harte feliciteren en de wens 

uitspreken dat zij nog wat mooie jaren bij elkaar mogen blijven in goede 

gezondheid. 

Jan en Lies hebben dit jubileum mogen vieren met hun kinderen, kleinkinderen, 

achterkleinkinderen, familie, buren en vrienden in een gezellig samenzijn bij  

De Heeren van Soelen. 

  

Ton Junte 

 

 

GEBEDSKRING 
 

De gebedskring in Zoelen vindt in principe plaats op elke 1ste en 3de woensdag 

van de maand van 19.30 uur tot 20.00 uur in de kerk of de consistorie van de 

Stefanuskerk. Volgende bijeenkomsten dus op 6 september, 20 september, 4 

oktober, 18 oktober.  

Gebedsonderwerpen kunt u doorgeven aan bezoekers van de kring of aan 

Ed en Tine Snijders, tel. 681482 
 

 

NIEUWE COLLECTEBONNEN 
 

De Protestantse Gemeente te Lingestreek geeft nieuwe bonnen uit. De bonnen 

zijn verkrijgbaar door overschrijving van € 40,00, € 80,00 en € 200,00,  

het betreft respectievelijk bonnen van € 1,00, € 2,00 en € 5,00. Per vel zitten 

er 40 bonnen op. Het rekeningnummer is NL95 ABNA 0122 7297 49 ten name 

van de PG Lingestreek, onder vermelding van uw naam. 

Als u bonnen bestelt graag even een berichtje naar Tonny van Zetten.  

Zij is bereikbaar op nummer 0641 080011 of via email 

tonnyvanzetten61@hotmail.com. In overleg kunt u de bestelde bonnen komen 

ophalen of ze neemt de bonnen mee naar de kerkdienst van de komende 

zondag. 

Bestaande bonnen die al uitgegeven zijn kunt u nog gewoon inleveren in de 

diensten. 

 

Johan van Zetten 
 

 



 

 

VANUIT DE KERKENRAAD 
 

Beste mensen, 

 

Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder sinds de samenvoeging van de 

verschillende gemeenten. De Protestantse Gemeente te Lingestreek is daarmee 

geformeerd en er worden goede stappen gezet in het proces om alle zaken die 

nog afgerond moeten worden ook te doen. Wat een werk wordt er verzet door 

de kerkenraad. De verschillende zaken krijgen nu ook zijn beslag, u kunt 

daarbij dan denken aan het regelen van de bankrekeningen voor de 

verschillende colleges, het verzorgen van de verschillende bankpassen, 

inlogcodes om betalingen te doen, het regelen van de pachtzaken, het 

formeren van de beroepingscommissie, het plaatsen van de advertentie voor 

een nieuwe predikant, enz. enz.  

Bij de formering van de nieuwe kerkenraad hebben een aantal personen 

toegezegd voor twee jaar zich in te zetten voor de nieuwe gemeente als 

kerkenraadslid. Ondanks dat we “pas” 8 maanden onderweg zijn met elkaar wil 

ik er toch op wijzen dat we naarstig op zoek zijn naar vervanging van deze 

mensen. We zien graag jongeren toetreden tot de kerkenraad om daarmee de 

betrokkenheid voor de jongeren en het vernieuwingsproces wat we met elkaar 

willen om ook op de lange termijn nog kerk te kunnen zijn in de regio te 

kunnen bewerkstelligen, bent of kent u iemand die zich wil inzetten voor de 

nieuwe kerk en samen met de overige kerkenraadsleden het beleid in de 

gemeente vorm te geven en de gemeente levend te houden, dan zijn wij op 

zoek naar u!! 

Daarnaast wordt er plaatselijk ook veel gedaan, gedurende het proces zien we 

dat er toch zaken blijven liggen of dat we er te laat achter komen dat dingen al 

gepasseerd zijn. 

Weet dat iedereen zijn of haar best doet om iedereen op tijd in het zonnetje te 

zetten of aandacht te hebben voor zijn of haar situatie. 

Mocht u toch het idee hebben dat we u of iemand in uw directe omgeving 

vergeten zijn neem dan even contact op met Jolanda de Koning. In overleg 

kunnen we dan dit toch nog regelen. 

 

Namens de kerkenraad, 

Johan van Zetten 

 

  



AFSCHEID KINDERNEVENDIENST 
 

Op zondag 9 juli namen zowel Hennie als Jorn den Haan afscheid van de 

kindernevendienst. Jorn start na de vakantie op de middelbare school. Een 

nieuwe, spannende periode breekt voor hem aan. Zoals al zijn broers kreeg 

ook Jorn een liedboek overhandigd. En ook dit keer had Oma al een mooie kaft 

geborduurd. Het liedboek kan dus tegen een stootje! Dat je het liedboek maar 

vaak mag gebruiken, Jorn! 

Ook gaven we Jorn een druivenplant. In de bijbel wordt vaak de vergelijking 

met een wijngaard en wijnrank gemaakt. Dat ook Jorn mag zijn als de 

druivenplant: af en toe moet worden gesnoeid, soms een verkeerde vrucht 

draagt, maar vooral heel veel mooie en goede vruchten voortbrengt!  

Daarnaast nam ook Hennie afscheid, maar dan als leiding van de 

kindernevendienst. Zeker al 15 jaar is Hennie als leiding van de 

kindernevendienst actief geweest. Aan alles komt een eind en heel begrijpelijk 

dat je er nu mee stopt. We gaan je missen, maar zijn je vooral heel erg 

dankbaar voor je jarenlange inzet voor de kindernevendienst! 

Doordat Hennie stopt, blijf ik als enige over als leiding van de kinder- en 

tienernevendiensten. 

Graag willen we toch de mogelijkheid voor onze kinderen en tieners blijven 

bieden om naar de nevendienst te gaan. Helaas kan ik niet beide diensten 

tegelijk vervullen. Wie zou mij willen helpen? De frequentie maakt niet uit, al is 

het maar eens per kwartaal. 

 

Hartelijke groet namens de kinder- en tienernevendienst, 

Geranne de Fijter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPREEKWOORD VAN DE MAAND 
 

Het is naar de Filistijnen 

 

In dit stuk van de bijbel voeren Saul en David slag met de Filistijnen.  

De Filistijnen stonden bekend als heel gewelddadig. Het is niet bekend 

waarom precies de Filistijnen in het Nederlandse spreekwoord terecht zijn 

gekomen. Het is dan wel weer logisch waarom zij in verband worden 

gebracht met iets kapot maken. Als de Filistijnen langs kwamen, werd 

namelijk het hele land gesloopt. Eén en één is twee! 

 

1 Samuel 14: 16-46 

 



ONTMOETINGSMIDDAG 
 

Midden in de zomer organiseerde het bezoekteam een 

ontmoetingsmiddag. Het thema was: zomer. Met zo’n 

35 mensen zaten we gezellig bij Maarten en Gerda in 

de tuin in een grote kring. We hoopten natuurlijk op 

mooi weer midden in de zomer. Maar net die dag 

hingen er regenwolken boven Zoelen. Regelmatig 

moesten de paraplu’s tevoorschijn komen. Gelukkig was het niet koud. 

Ondanks de buien was de stemming opperbest. Na koffie/thee en door Gerda 

gemaakte kwarktaart deden we met z’n allen, onder leiding van Felicia, een 

quiz met leuke vragen over de zomer. We 

sloten af met een glaasje sap. 

 

In de herfst/winter willen we met de 

Protestantse Gemeente Lingestreek 

themabijeenkomsten organiseren. Hopelijk is 

de opkomst dan ook weer zo hoog! 
 

Het bezoekteam 
 

 

GEDICHT 

Al zou de vijgeboom niet bloeien 
Evangelische Liedbundel 56 

 
Al zou de vijgeboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, 
toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 

Al draagt ook de olijf geen vruchten, ontbreekt het koren op het veld 
met Hem heb ik geen kwaad te duchten die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. 
 

Al loopt geen schaap meer in de weide en staat geen rund meer in de stal, 
toch zal ik mij in Hem verblijden, die is, die was en komen zal. 
Hij maakt mijn voeten als der hinden, zodat ik op mijn hoogten treed. 

'k Zal mij aan zijn beloften binden, en word met zijn gezag bekleed. 
 
Al kwellen ziekten, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan. 

Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan. 
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: De HERE Here is mijn kracht, 
en ied're vijand zal zich buigen voor Hem die alles heeft volbracht. 

 
Tekst: M.C. de Groot 



DIACONIE 

Bedankt 
 

Lieve leden van de Stefanuskerk en andere kerken van de PG Lingestreek  

 

Namens Sheltersuit wil ik jullie ontzettend bedanken voor de donaties  

die binnen zijn gekomen en voor het podium dat jullie Sheltersuit hebben 

geboden. Ik ben heel dankbaar voor de lieve reacties en voor de donaties 

waarmee wij weer een heel gezin warm kunnen houden deze winter!  

Wat fijn dat de diaconie de handen ineen heeft geslagen om zo veel mogelijk 

mensen te helpen! Ontzettend bedankt namens het hele team en wie weet  

tot een volgende keer      

 

Liefs, Veerle van Sheltersuit  

 

Slaapzakken 
 

Nu de meesten van ons teruggekeerd zijn van hun vakanties, de caravans  

weer op stalling staan, de tenten weer zijn ingepakt, de 

slaapzakken weer opgerold, wordt het weer tijd aan de 

najaarsschoonmaak en -opruiming te denken. Was u toch 

al van plan om die oude slaapzakken na zoveel keer 

wassen te vervangen door andere, denk dan eens aan 

Sheltersuit. Zij ontvangen uw slaapzakken heel graag om 

daar winterkleding voor armen en daklozen van te 

vervaardigen. Voor inlevering tot 1 november kunt u 

contact opnemen met één der diakenen. 

Giften zijn altijd welkom op rek.nr. NL82 RABO 0300 135 009 t.n.v. Sheltersuit. 

 

 

 
 

 
  



DIACONIE 
 

Opbrengst collecten: 

9 juli Zonnebloem Buren € 43,85 

16 juli Dovenpastoraat € 85,65 

23 juli Vrienden van Lingewaarde € 37,15 

6 augustus KIA zending € 54,63 

     

Namens de Diaconie, D. Slob 
 
 

 

KERKRENTMEESTERS  
 

Opbrengst collecten: 

9 juli € 47,60 

16 juli € 201,00 

23 juli € 78,90 

6 augustus € 63,30 

    

Namens de Kerkrentmeesters, M. Verweij 

 
 

BLOEMENDIENST 
 

Ter bemoediging en als groet van de gemeente zijn de bloemen gebracht bij: 

2 juli de heer H. de Waal 

9 juli mevrouw W. Vermeulen 

16 juli de heer P. Gallmann 

23 juli de heer en mevrouw Nab 

6 augustus mevrouw Van Oort 

  en een cadeautje voor Sijmen Schelling 

   

De volgende giften hebben we ontvangen: 

Via Johan van Zetten  € 10,00  en € 20,00 
Van Ria Hol   € 10,00 
Via Annemiek van Dee € 10,00 

Via Alie Muijen   € 50,00 
Via Tjeerda Eilander  € 20,00 
 

 
waarvoor hartelijke dank. 
  

De medewerkers van de bloemendienst, 

Teuni, Ton, Gerda, Henny, Gonnie, Geranne, Felicia en Ria 



  



 

 


